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Meet the Carnies

ONZE MOND ZIT
ER WEER LEKKER
OP VANDAAG

Je kent ze wel, van die eigenaardig uitgedoste en
geschminkte figuren waar je verlegen van wordt als ze op
je afkomen, die je verbazen met hun act, je boeien met hun
uitgebeelde verhaal of die jou nietsvermoedend enorm in
de maling nemen.

Tekst: Margriet Aalberts Foto's: Richard Verdegaal

Carnies zijn figuranten die bij het circus horen. Het zijn geen traditionele clowns, geen tovenaars,
geen typetjes die iemand nadoen, ze doen geen kunstjes en ze hebben zelfs geen echte rol. Ze
zijn er gewoon, Een tikje mysterieus maar met een pittig karakter kunnen ze mensen na de act,
bedremmeld en glimlachend achterlaten. In het 'Fantasy wereldje’ waar op sommige festivals
12.000 bezoekers per dag komen, kun je de Carnies Esther Groen en Davy Uittenbogerd
tegenkomen. Ze worden ingehuurd om mensen te vermaken. Of ze gaan als bezoeker, gewoon
voor de lol en verzinnen dan een act die te flauw is om na te vertellen.

VAN STEAMPUNKERS NAAR CARNIES "Ik leerde Davy kennen via zijn partner Tom, vertelt
Esther over het begin. "Davy bezocht regelmatig ‘Fantasy festivals’ enin 2011 wilde ik wel een
keertje mee.” Niet in spijkerbroek maar in een flink uitgewerkt kostuum. Dat was nog niet als
Carnie maar als Steampunker, een stijl met Victoriaanse kenmerken en met een knipoog naar
de toekomst. "Maar toen wij daar rondliepen vonden we dat er wel heel veel Steampunkers
waren, ledereen droeg dezelfde soort outfit. Wij wilden een vernieuwende stijl neerzetten,
vertelt Davy. Esther heeft vrienden bij het circus en stelde voor ‘iets met clowns' te doen, dat
was even omschakelen maar het heeft ons uiteindelijk heel goed gedaan.”

Foto: Petra Brouwer

WALKING ACT “Tijdens een festival loop je rond en eigenlijk ben je continu op zoek naar een

slachtoffer.... eh publiek bedoel ik", lacht Esther. “Soms zie je iemand alleen op een bankje Esther (35) is geboren in Papendrecht,
zitten, dan beginnen we onze act en als we na een tijdje een glimlach zien verschijnen, denken op haar 22e naar Dordrecht verhuisd,
we: ons doel is weer bereikt. Dit is wat bij ons past, de karakters en de chemie tussen ons, inmiddels wverknocht aan de stad
zowel in het echte leven als in de act. Wij kunnen sowieso heel slap ouwehoeren en ook in onze en heeft een baan als codrdinerend
rol zijn we bijdehand en soms een beetje sarcastisch, vertelt Esther verder. Er gaat een knop werkbegeleider bij Den Witten Haen.
om. Daarom voelen we ons niet ongemakkelijk bij mensen in de maling nemen, Hetis inmiddels Davy (33) woont in Schoonrewoerd, is
een concept, velen herkennen je het volgende jaar. Bezoekers gaan voor ons in de rij staan, opgeleid als bloemist en special effect
maar ze weten niet eens waarvoor.” grimeur. Hij is altijd creatief bezig. De

kost verdient hij bij een bouwmarkt als,
"Je spreekt met de organisatie van een festival af wat je precies gaat doen en waar je op het hoe kan het ook anders, verfspecialist.

festival nodig bent. Soms moeten we mensen naar een bepaald gedeelte van het terrein lokken
of worden we ingezet voor een wachtrij act. Denk aan toiletten, mensen staan heel lang in de
rij en kunnen niet weq, daar maak je dan flink misbruik van, Het publiek op een festival staat
ervoor open om zich te laten verrassen. Wij zijn overigens niet de types die op feesten of braderieén rond te lopen. Wij denken dat het op
een marktplein veel moeilijker is om een klik met mensen te maken, daar ligt de drempel wat hoger. Maar misschien valt het wel mee en
moeten we gewoon maar eens op het Damplein gaan staan.”

TENTDOEK CIRCUS ROYAL "We maken alles zelf, de kostuums, neuzen, tandjes etc. De voorbereiding voor een act duurt maanden en
vergt behoorlijk wat van onze privetijd en van onze partners. Ze hebben het toch maar goed te vinden dat de woonkamer veranderd in een
naaiatelier en dat overal artikelen voor de act uitgestald worden. Gelukkig gaat dat bij ons prima en is Robert Jan Eppink, de vriend van
Esther inmiddels de derde Carnie, hij draait vanaf 2016 mee in het verhaal. Onder het genot van een biertje zitten we avondenlang met
elkaar kostuums te maken. Esther vertelt trots: Een jurk is gemaakt van het gordijn uit de circustent van het voormalige Dordtse Circus
Royal. Ook de grime doen we zelf, een precies werkje van ruim twee uur. Helemaal blij zijn we als onze mond er weer lekker op zit."

“Het is bijzonder om het een paar keer per jaar te mogen meemaken. Het is veel werk maar het voelt niet als werk, we hebben er
ongelooflijk veel lol van. Wij zijn geen types die in zo'n weekend om acht uur op bed liggen maar gaan ook 's avonds mee in het
feestgedruis. Een nachtje overslaan maakt niks uit, je wilt echt niks missen. Na zo'n weekend ben je kapot, maar mooie herinneringen
en nieuwe ideeén rijker. Meet us: meetthecarnies.nl Follow us: facebook.com/meetthecarnies
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